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We hebben net een prachtig lied gezongen over de goedheid van God.  

Wat een geweldige God dienen wij. En wat houden wij veel van Hem! 

 

Heerlijk om zo God te bedanken, te aanbidden voor wie Hij is en wat Hij geeft. 

Het is goed om daar bij stil te staan. Niet alleen op zondag, maar ook de rest 

van de week.  

 

Dit doet me denken aan een periode in mijn leven waarin ik op zondag heerlijk 

God aanbad en de rest van de week niet echt met Hem bezig was. Ik herinner 

me dat Beth Barone een bemoedigend woord uitsprak, met de opdracht om te 

stoppen met mijn knipperlichtrelatie met God. Aan-uit-aan-uit-aan-uit 😊 

 

Herken je dat? 

 

Vandaag ga ik verder waar Hans vorige week gestopt is.  

 

Prediker 12: 13-14 NBV21 
13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn 

geboden na. Dat geldt voor ieder mens,  14 want God oordeelt over elke daad, 

ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. 
 

Hans sloot af met het eerste en belangrijkste gebod: 

 

Deuteronomium 6: 4-6 HSV 
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!  

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 

ziel en met heel uw kracht.  

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 

 

Dit belangrijkste gebod uit het Oude Testament is in het Nieuwe Testament 

trouwens nog steeds het belangrijkste gebod (Matt. 22: 37) 

 

Vandaag wil ik graag van hart tot hart met jullie communiceren.  

De boodschap vandaag is niet zozeer bedoeld om je verstand te vullen met 

kennis, informatie. Nee, de boodschap van vandaag gaat veel meer over ons 

hart. En vanuit dat hart kijken we naar waarom we de dingen doen die we 

doen. Waar is ons hart op gericht? 
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In deze preek zullen we aan de hand van het verhaal over de rijke jongeling in 

Marcus 10 naar 3 voorbeelden kijken die te maken hebben met het naleven 

van het belangrijkste gebod (Deut. 6: 4-6).  

 

Context 

Jezus was samen met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem (zie vs 1 en 33) 

waar Jezus zou lijden en sterven (en zou opstaan uit de dood).  

De gebeurtenissen van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 

moesten allemaal dus nog gebeuren.  

 

Dit verhaal speelt zich overigens af nadat Jezus de kinderen gezegend had en 

de mensen had opgedragen te worden als kinderen.  

Marcus 10 17-23 HSV 
17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem 

toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? 18 En Jezus zei tegen hem:  

Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 

 

19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet 

stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw 

vader en uw moeder. 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen 

heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 

21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem:  

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de 

armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op 

en volg Mij. 

22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had 

veel bezittingen. 23 En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen:  

Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God 

binnengaan! 

 

 

 

Voorbeeld 1: Hoe de rijke jongeling Jezus lief had 
Laten we eerst eens kijken naar de rijke jongeling. En dan vooral eerst even 
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naar de buitenkant. Wat de omstanders zagen. We zien een jonge man (vs 20) 

die het financieel goed voor elkaar had (vs 22) In Lucas (18:18) lezen we dat het 

een man met status was. Hij was een leidinggevende, mogelijk van de 

synagoge. We zullen ook lezen dat het een ijverig man was.  

 

Aan de buitenkant was dit een persoon die je als succesvol zou kunnen 

bestempelen. Vanwege zijn functie, zijn rijkdom en zijn ijver was de algemene 

gedachtegang dat hij een gezegend man was. 

 

Aan de buitenkant zag het er allemaal mooi uit. Hij rende naar Jezus toe, viel op 

zijn knieën. Prachtig! Het moet er mooi uitgezien hebben! 

 

De man wist wat het was om te werken voor zijn succes. Maar het ontbrak hem 

aan iets. Het lijkt op het najagen van de wind uit Prediker, waar Hans vorige 

week over sprak.  

De man wou het eeuwig leven beërven. Hij wil graag het eeuwige leven 

ontvangen, het leven met God. De betekenis is trouwens hetzelfde als het 

deelkrijgen aan het Koninkrijk van God. Het is een hele goede vraag.  

 

Het is wel opvallend dat de man vraagt wat hij moet doen. Hij is gewend om te 

werken voor zijn succes. En zijn succes heeft hem de nodige welvaart, status 

opgeleverd.  

We lezen hoe Jezus als het ware door het handelen van de man prikt  

(die naar Jezus was toegerend, geknield was en hem vroeg hoe het eeuwige 

leven kon krijgen). Jezus was op zoek naar het hart van de man. 

Waar was zijn hart écht op gericht? 

Al lezende komen we er achter dat de man zich ijverig aan de geboden had 

gehouden. De man was er trots op dat hij de meeste geboden in acht had 

gehouden.  Maar het ontbrak hem aan iets. Wat? 

 

Ware, onbevangen liefde voor God vanuit het diepst van zijn hart!  

De man was gebonden aan zijn aardse bezittingen, zijn welvaart, zijn status. 

Hij was gewend om daar ijverig voor te werken. Maar de liefde, goedheid, 

vergeving, het eeuwige leven is niet iets waar je hard voor moet zwoegen en 

jezelf mee op de borst kunt slaan omdat je het verdient hebt. 

Nee, het is gebaseerd op liefde.  
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Hij was niet in staat om God lief te hebben met heel zijn hart, met heel zijn ziel 

en met heel zijn kracht. Er was namelijk iets in zijn leven waar hij meer van 

hield dan van God.  Het doet me denken aan de knipperlichtrelatie waar ik aan 

het begin van de preek aan refereerde.  

 

De worsteling van de rijke jongeling heeft te maken met dat wat in Mattheus 6 

door Jezus gezegd is: 

 

Mattheus 6:19-24 HSV 

 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze 

verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor 

u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet 

inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  

22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw 

lichaam verlicht zijn; 23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam 

duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis 

zelf! 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de 

ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten.  

U kunt niet God dienen en de mammon. 

 

De boodschap van het evangelie is niet dat volgelingen van Jezus arm moeten 

worden. Er staan voldoende voorbeelden in het Nieuwe Testament die dit 

tegenspreken (denk aan Zaccheus in Lucas 19 en Jozef en Armathea in Matth. 

27:57)  

 

Het is wel belangrijk om te realiseren welke plaats aardse schatten innemen in 

je leven (mammon is de god van het geld). 

Prediker zou zeggen dat het najagen van deze dingen net als het najagen van 

lucht is. Het eeuwige leven is alleen bij God te vinden, niet bij valse goden als 

mammon.  

De rijke jongeling stelde Jezus een vraag:  

Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

 

Het antwoord van Jezus is duidelijk: 
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21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding 

ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u 

zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 

 

* Het is cruciaal om te zien dat Jezus lief heeft. Nog voordat Hij een opdracht 

geeft, heeft Hij lief. Jezus heeft niet lief omdat wij dingen goed doen.  

(Het zou andersom moeten zijn: Wij doen goed omdat Jezus ons lief heeft) 

 

en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt 

en geef het aan de armen 

Deze opdracht kun je linken aan het eerste gebod.  

God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 

 

God lief hebben heeft impact op het leven, inclusief bezit.  

En u zult een schat hebben in de hemel; 

De belofte is prachtig. Een schat in de hemel, waar geen mot of roest ze 

verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. 

 

We komen hier zo nog even op terug. Hier refereert Jezus al wel aan het 

eeuwige leven dat de rijke jongeman zo graag wou beërven. 

en kom dan, 

Als de man dit gedaan zou hebben, dan zou zijn juk van de gebondenheid aan 

aardse dingen van hem afgevallen zijn en kon hij als vrij man Jezus volgen.  

 

neem het kruis op en volg Mij. 

Dit gaat over twee dingen: 

1. Letterlijk achter Jezus aan lopen. Waar Hij ging, daar gingen de discipelen. 

En tegenwoordig gaat het over in relatie met Jezus leven en dat Hij door de 

Heilige Geest in jou kan doen wat Hij wil doen. 

2. Het volgen van Jezus gaat over discipelschap. Steeds meer lijken op Jezus. 

 

24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde 

opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op 

rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!  

25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan 

dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.  
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26 En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig 

worden? 27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, 

maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 

 

De discipelen waren verbaasd omdat de algemene veronderstelling was, dat 

rijke mensen gezegend waren door God.  

 

God zegent mensen ook rijkelijk!  

Maar de sleutel van Gods zegen ligt niet in het harde zwoegen van de mens. 

God zegent veel meer omdat Hij zo goed is.  

Word als een kind (zie het verhaal voorafgaand aan deze gebeurtenis, laat de 

kinderen tot mij komen…) Leven in afhankelijkheid van je Hemelse Vader. 

 

Voor rijke mensen is het vaak moelijker om het Koninkrijk van God binnen te 

gaan. Velen vinden het moeilijk om in hun welvaart afhankelijk te zijn van God, 

te worden zoals een kind.   

 

Vaak is het hart van mensen die veel bezittingen, macht, status hebben er op 

uit om nog meer van dat alles te verzamelen (zwoegen). 

 

Waar je hart is, daar zal je schat zijn 

 

Wat je hier op aarde doet komt vaak voort uit dat waar je hart op gericht is.  

Daarom is het als volgeling van Jezus zo belangrijk dat Hij onze eerste liefde 

blijft.  

 

Laten we nu eens kijken hoe de discipelen van Jezus lief hadden. 

Het volgende gedeelte lezen we uit Mattheus, omdat het een mooie 

toevoeging heeft tov Marcus. 

 

Voorbeeld 2: Hoe de discipelen Jezus lief hadden 

 

Mattheus 19: 27-30 HSV 

27  Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem:  

Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 

 

28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de 
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wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël 

zult oordelen. 29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of 

vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die 

zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.  

30 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten. 

 

De discipelen hebben een zelfde keus gekregen als de rijke jongeling.  

Alles achter laten en Jezus volgen.  

 

Ik doe enkele observaties aan de hand van deze tekst: 

 

* Jezus zegt hier dat de discipelen Hem gevolgd zijn in de wedergeboorte 

Ze hebben hun oude leven achter zich gelaten en hebben gekozen voor een 

leven met Jezus. Hun leven heeft zin gekregen. En ze zullen gezegend worden 

tegen een rendement waar de bank niet tegenop kan 😊 

 

* Ze zullen het eeuwige leven beërven (vs29) .  

Dat was de vraag van de rijke jongeling aan het begin van het verhaal😉 

 

De beloning van het volgen van Jezus leidt tot zegen, tot zingeving, tot het 

eeuwige leven! Dit is dus niet een doel op zich. Het gaat over leven in al zijn 

volheid, nu en in de toekomst. Voor altijd.  

 

Het volgen van Jezus is de standaard, het perfecte voorbeeld. Laten we nu eens 

kijken welk voorbeeld Jezus heeft gegeven. 

 

Voorbeeld 3: Hoe Jezus lief heeft 
Jezus heeft het perfecte voorbeeld gegeven. Wie op aarde is er rijker dan dat 

wat Jezus achter liet in de hemel om te gehoorzamen aan het plan van de 

Vader? 

 

Johannes 3:16 NBV21 omschrijft de liefde van God op een prachtige manier: 

Want God had (heeft) de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 

Hij had ook de rijke jongeling intens lief. Hij geeft iedereen de kans om Hem te 
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volgen. Niet vanuit gebondenheid, maar uit vrije wil.  

 

Om te volgen, te geloven dat Jezus de weg naar het kruis is gegaan.  

Dat we niet door eigen kracht (wat de jongeling wou doen), maar door wat Hij 

heeft gedaan eeuwig leven hebben. Hij heeft de dood overwonnen en 

afgerekend met alle machten van de duisternis.  

 

Het is mogelijk dat Jezus je door de Heilige Geest dingen laat zien in je eigen 

leven. Wellicht zijn er dingen in je leven die je meer vertrouwt dan Jezus.   

En wellicht zijn dat dingen die je verborgen wilt houden, maar die wel aanwezig 

zijn in je hart.  

 

Wellicht wil je vandaag een radicale stap zetten en dingen opruimen in je leven 

en Jezus volgen. Kies er dan voor om dit te doen. Neem je kruis op en volg 

Jezus. Ontvang het leven in vrijheid, in alle volheid. Ontvang de liefde van God. 

 

Ga niet voor een knipperlichtrelatie, of een werkrelatie.  

Blijf op Jezus gericht, zoals de discipelen. Wees open, eerlijk, zonder schaamte. 

En als je het nodig hebt, vraag iemand om te bidden. 

 

Laten we ons hart en leven volledig aan Hem geven. 

 

Amen! 

 

 


